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5 mei 2016 op Hemelvaartsdag, is de" ambassadeur van Spinoza in Nederland", Jan Knol 

overleden. Op zijn rouwkaart staat dezelfde soort ladder als op de omslag van zijn boek 

"Spinoza's Intuïtie" en een tekst uit de Ethica. 

Ik kende Jan Knol sinds de oprichting van mijn Spinozakring, die hij een warm hart toe droeg  

en op 18 april 2015 gaf hij een lezing bij ons over de intuïtie van Spinoza.  

Hij vroeg mij zijn boek:  Spinoza in 107 vragen en antwoorden te redigeren. Aanvankelijk 

waren het 100 vragen, die na onze brainstormsessies met nog zeven vragen werden uitgebreid. 

Bijna elke mail eindigde hij met de woorden: Als het met mij zo blijft als het nu is, doe ik het 

ervoor. 

Ook de week voor zijn overlijden zei hij dat het goed met hem ging. Hij had alleen al langere 

tijd  last van de bijwerkingen van de medicijnen. Blijkbaar zijn die hem uiteindelijk fataal 

geworden. 

Op Hemelvaartsdag heeft hij zijn ladder naar de hemel bestegen en daarbij hopelijk de God 

van Spinoza ontmoet. 

Rust in vrede Jan. Wij zetten het werk van Spinoza hier op aarde voort. 

Gonny Pasman 

 


